
DE WARE BAKERMAT VAN KAREL DE WOLF (1883-1948) 

75 jaar geleden, op 10 september 1948, overleed Karel De Wolf. Kleinzoon Louis Verbeke-De Wolf 

geeft als laatste een onuitgegeven privé-getuigenis over Karel maar ook over zijn vader Adolf. We 

laten Louis aan het woord: 

Vooraf. 

Naar aanleiding van de 75' verjaardag dit jaar van het overlijden van de verdienstelijke Bruggeling Karel De 

Wolf, volkskundige, schrijver en verteller, maar evenzeer initiatiefrijk apotheker en botanicus, is het passend 

hem van naderbij te leren kennen. Dit keer wordt er meer specifiek ingegaan op de vooralsnog onderbelichte 

impact van zijn thuis-afkomst op Karel. Immers hadden drie apothekers De Wolf (Louis, diens broer Ambrosius, 

diens zoon Adolf) Karels belangstelling van thuis uit voor geschiedenis, zelfstudie, bredere kijk op het vak 

apotheek, maar ook de christelijk-menselijke bewogenheid, aard en taal van de gewone Bruggeling reeds 

opgewekt. Hij was er gewoon mee in opgegroeid. 

Een inkijk in die privé kant van Karels afkomst en familiecontext draagt bij hem preciezer te kennen. Dankzij 

die afkomst werd hij `wie' hij was. Die achtergrond is de facto dé eigenlijke verklaring voor al zijn initiatieven 

én van de logische harmonie tussen zijn persoon en zijn vele vormen van beleving en uitdrukking. 

Inleiding. 

(foto) Bij 't vertrek van Joseph De Wolf 
(Brugge, 1878 Antwerpen,1958), 
missionaris van Scheut, naar Oost- 
Mongolië, september 1903. 
Bovenste rij, van links naar rechts: 
Leonie De Wolf, zuster van Karel, Adolf 
De Wolf, vader van Karel, Anna De 
Wolf (in het klooster Eerw. Dame 
Ursula der Damen van Sint Andreas en 
zuster van Karel), Lodewijk De Wolf, 
broer van Karel. 
Onderste rij, vinr: Mevr. Adolf De Wolf- 
Van Acker, moeder van Karel, Joseph 
De Wolf, broeder van Karel, Karel De 
Wolf 

Iedereen wordt in zijn of haar jeugd op zijn minst beïnvloed door zijn of haar afkomst en omgeving. Naderhand 

misschien ook erdoor gekenmerkt. Het draagt sowieso bij tot de vorming van de persoon, en uiteindelijk tot 

diens persoonlijkheid. Bij Karel De Wolf is dit niet anders geweest. Integendeel. Hij was een exponent pur sang 

van zijn familie, afkomst, tijd en generatie, en waarbij de uitstraling van vaderfiguur Adolf De Wolf voor 

opgroeiende zoon Karel doorslaggevend is gebleken. 
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Onderhavig getuigenis hieromtrent is gebaseerd op zowel het (onuitgegeven) familieboek van Karels hand, als 

op getuigenissen van zijn dochter Maria (moeder van de auteur), steeds zorgvuldig door de auteur genoteerd. 

Hun citaten worden aangegeven met resp. (o.c. KDW) of (o.c. MDW). 

De vader van Karel De Wolf, Adolf De Wolf (1844 -1920). 

Dat Karel met belangstelling keek naar zijn voorgangers-familieleden blijkt duidelijk uit zijn geschriften in zijn 

familieboek. Naast persoonlijke beschrijvingen weet hij ze met anekdoten te typeren. Zo schrijft hij onder meer 

over zijn vader: 'Vader, jong zijnde, ging ter schole bij de Broeders Xaverianen en leerde daar goed Engelsch. 

Trok daarna naar het Collège Episcopal Saint Louis en was een eerste fijne student. Hij muntte uit bijzonderlijk 

in 't Latijn: Vergilius was zijn lieveling' (o.c. KDW). 

`Vader stond ook sterk in Rekenkunde. Om maar een voorbeeld te geven. ln Sint Salvator zaten ze eens bijeen: 

dischmeesters, kapittelheeren en kerkmeesters samen in beraad om een tapijt te kopen. Dus, zei hij na wat 

hoofdrekenen: dat tapijt zal zoveel kosten. Ze stonden allemaal paf dat hij dat zoo rap wist, en zij waren nog 

aan 't cijferen, misten en herbegonnen, en eindelijk kwamen ze aan hetzelfde bedrag uit' (o.c. KDW). En 

Maurits Van Coppenolle bevestigt: 'Adolf De Wolf, gekend als de rappe mathematicus, dien uit zijn hoofd kon 

rekenen als 'n tegenwoordige rekenmachine' (o.c. KDW). 

'Hij was meegaande, maar liet zich nooit foppen of blauwe blommen wijs maken' (o.c. KDW). 

'Hij was een raadsman van honderden menschen, groots en kleine. Gebaarde niets, en liet anderen pronken 

met z'n kennis' (o.c. KDW).' 

'Vader was goedhertig. Deur en deur Vlaming, en handelde daar naar zonder dat nodig te achten dat te moeten 

zeggen. 't Was da en... 't was zo...' (o.c. KDW). 

't Was een harde katholiek en overtuigend. Hij was bestuurslid van Biekorf, was lid van de Saeyhalle, was in de 

Concordia. Overal de sappige, verstandige, nederige geleerde man die den deurslag gaf' (o.c. KDW). 

'Jongen zijnde, vroeg ik hem eens aan hem of wij rijke menschen waren. Wij zijn straatarm, antwoordde hij, en 

moeten vele werken om er te komen' (o.c. KDW). 

'Als vijand van complimenten en beslag heeft hij nooit geen 'decoraties' willen aanvaarden. Dokter (...), onder 

andere, wilde hem doen decoreren als 50 jaar apotheker, maar vader schreef hem 'Welnu, ik 'n heb er geene, 

niet eentje, ik begeer er ook geen' (o.c. KDW). 

'Het was een man van studie en van boeken. Alzoo kwam het dat hij apotheker was met plicht en 

nauwgezetheid' (o.c. KDW).' 

Verder is er de héél bijzondere vriendschapsband geweest tussen Adolf De Wolf en Guido Gezelle, al vanaf 

Adolfs humaniora aan het Collège Episcopal Saint Louis te Brugge (Sint-Lodewijkscollege nvdr). Adolf schreef 

een eerste Gezelliaans gedicht, 13 strofes lang, in rethorika 1862 - 63 (o.c. Muylaert). Het beschrijft een één 

en al bewonderend besef hoe de schoonheid van de natuur via poëzie 'den Heere' lovend moet behagen. Op 

vraag van Adolf schreef Gezelle niet minder dan 15 gedichten voor familiegelegenheden. 'Adolf De Wolf had 

duidelijk vat op Guido Gezelle. De dichter deed al wat hij hem vroeg' (o.c. Z.E.H. Robert Lagrain en Reginald Van 

Belleghem). 

Wat leren ons deze getuigenissen wat betreft de vormende impact ervan op Karel? 

We schrijven A.D.1909 -1945, Karels apothekerstijd. Wat zowel vader Adolf als zoon Karel zoal gemeen hadden: 

- Beiden kwamen uit een kroostrijk geslacht met groot gezinsbesef. Grootvader Ambrosius had 13 kinderen, 

waarvan 7 in leven bleven. Vader Adolf had 8 kinderen, waarvan 7 in leven bleven. Karel had 9 kinderen, 

waarvan 8 in leven bleven. Hun familiaal besef uitte zich in hun dagelijks leven. Tenzij het niet anders kon, 

werd er steevast samen gegeten, in de woonkamer de avond doorgebracht, waar ieder zijn verhaal deed, was 

men in elkaars studies en voorbije week geïnteresseerd, werden verjaardagen en naamfeesten samen gevierd, 
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Karel De Wolf in de rethorica 

met speech of gedicht van papa, in de Cleynen Thems of op het landgoed Wolvenhoek te Sint Michiels, taart 

gebakken, piano gespeeld of papa op zijn jachthoorn, samen naar de zondagse hoogmis gegaan in de Sint- 

Salvatorskathedraal vlakbij, vrienden ontvangen en plannen besproken in de salon-bibliotheek kamer, met pijp 

of sigaar en glaasje wijn (o.c. MDW). 

- Ze waren van oudsher katholiek, menslievend en plichtsbewust, en namen in deze daadwerkelijk 

verantwoordelijkheid op. Zo schrijft Karel reeds over de stamvader van het apothekersgeslacht De Wolf Louis 

(het geslacht telde 160 jaar ononderbroken apothekers, waarvan 140 jaar in de Cleynen Thems): ̀ Louis heeft 

zich heel verdienstelijk gemaakt met de armen bij te staan. Hij heeft het klooster van de Zusters Jozefienen in 

de Zilverstraat helpen stichten' (o.c. KDW). Adolf van zijn kant was jarenlang `dischmeester', verantwoordelijk 

voor het beheer van de bezittingen van de `Armendis' of `Tafel van de Heilige Geest' van Sint-Salvator. Zo 

doende hield hij tevens toezicht over de uitdelingen van, onder andere, voedsel (o.c. Biekorf, Jaargang 61, 

1960. Of zoals Maurits Van Coppenolle bevestigt: ̀ Het diep Christelijk geslacht De Wolf' (o.c.) 

Naast veelvuldig onopvallend menselijk dienstbetoon in de apotheek, bijvoorbeeld bij het afrekenen, nam 

Karel zijn verantwoordelijkheid ook op, door na het einde van de Tweede Wereldoorlog aan te sluiten bij de 

Burgerwacht, spijts het diepe gezinstrauma toen de Duitsers hem voor ieders ogen oppakten, blinddoekten, 

het zwijgen oplegden en wegvoerden, zonder uitleg waarom, waarheen, wat 

ze hem gingen aandoen, voor hoelang... (o.c.MDW). 

- Alle drie voorgaande generaties hebben hun Latijnse humaniora doorlopen 

aan het Ecole Episcopale Saint Louis, op 300 meter van Den Cleynen Thems. Ze 

kregen elk dezelfde opleiding qua vakken en algehele ontplooiing, alsook de 

karaktervormende 'collegespirit': studie discipline, plichtsbesef en katholieke 

beleving. 'Wanneer ze samen waren, Karel, broer Lodewijk en de broers Jozef 

en Jules missionarissen van Scheut in China, spraken ze onder elkaar van tijd in 

het Latijn' (o.c. MDW). 

- Ze waren gedisciplineerde humaniora `studenten' (nu leerlingen geheten), en 

gehoorzaamden zoals het hoorde aan het streng voorgeschreven Frans 

taalregime. Ze ervaarden de na te streven 'verheven' filosofie daaromtrent, 

(1901-1902) (beekdbank Brugge) 	maar voelden evenwel, door de omgang met zowel burgerij als met zoveel 

'gewone' mensen jarenlang al in de apotheek, de kloof tussen die burgerij en 

die `gewone' burger, wiens simpelheid en taal hen evenzeer lief was (o.c. MDW). 

- Na de humaniora volgden alle generaties De Wolf dezelfde academische opleiding als apotheker aan de 

Université Catholique de Louvain. Studeren zat er in. 

- Na zijn universitaire vorming bleef vader Adolf studeren. Hij werd een autodidact. Niet verwonderlijk dat 

zoon Karel, naar het voorbeeld van zijn vader, eveneens door gedreven zelfstudie bijkomende kennis en 

inzichten verwierf én de zin `om dieper te graven'. Hij was kritisch op zichzelf en ging grondig op zoek naar 

bronnen in het Sint-Janshospitaal, het stadsarchief, de stadsbibliotheek, het bisdom en literatuur ter zake. ̀ Te 

voet of per fiets, buiten zijn werkuren, op zijn eentje, uit vrije wil, in alle weer' (o.c. MDW). Zelfstudie zal beiden 

hun leven lang blijven boeien. 

- Karel was gepassioneerd door dezelfde studie-onderwerpen als bij vader Adolf: geschiedenis, kruiden, 

botanie. Karel wilde niet enkel zijn beroepskennis verfijnen. Hij deed ook (boeiend!) onderzoek naar hoe deze 

disciplines ontstaan zijn, hoe ze `gepraktiseerd' werden, door wie, voor welke soort aandoeningen, hoe 

regelgeving in deze ontstond, tot in het Frans bewind alhier. Hij beschrijft het haarfijn in zijn familieboek., 
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Apotheek `De cleynen thems' (beeldbank 

Brugge) 

- Het mag een wonderbaarlijke ontmoeting heten dat vader Adolf als leraar en latere persoonlijke huisvriend 

Guido Gezelle kreeg, naar wie Adolf toen al en zijn leven lang opkeek en zich diep aangesproken heeft gevoeld. 

Zowel Gezelles liefde voor de schoonheid van de Schepping als de authentieke pittigheid van hem als 

eenvoudige mens, met zijn eigen volksaard en gevoelsrijke taal, het 'Vlaemsch', en het 'Brugsch' spraken Adolf 

aan. 

Gezelle had een diepmenselijk subtiel gevoelig innerlijk én hiermee buitengewoon overeenstemmende 

taaluiting. Adolf ontdekte bij Gezelle als het ware zichzelf en beiden voelden zich gesterkt in een dankbare 

bewondering voor de natuur én voor de gewone mens: 'God ten eere'. Het is de logica zelve dat Karel hiervan 

doordrongen raakte, erin opgroeide en er op de duur zijn levenswerk van maakte. Zelfstudie geschiedenis 

geraakte daarbij op de achtergrond. 

- Adolf was een heel sociaal iemand. Hij kon met iedereen omgaan, zowel met 'notabelen' als, niet in het 

minst, met alle slag van `gewone mensen'. Karel deed net hetzelfde. Toelichting en uiteraard uitleg geven van 

over de apothekerstoog als men om een remedie voor één of andere aandoening vroeg. Het evident vervolg 

was het onvermijdelijk gesprek over het `hoogtepunt van de dag': de `gezevers' thuis 'van heur, of van heur 

vint', over 't schandaal gisteren in de straat, van 't gesukkel van die of die, en natuurlijk van `wèt je 't ol van...?'. 

Zowel Karel als de klant bloeiden open en Karel noteerde weer wat nieuws, van horen zeggen, 'en vertelde 't 

soms aan tafel 's avonds, in geuren en kleuren'(o.c. MDW). 

- Hij gaf graag advies aan de gewone mens. Hij nam tijd om naar ze te luisteren, hun gang te laten gaan over 

hun kwaal, of... over 'ulder probleem', met de vraag 'Menère Wulf, wonèrzoenk een ki meugen langs kommen? 

'k zoen een ki entwa moeten vragen'(o.c. MDW). 

- Van tijd schreef en publiceerde Adolf bijvoorbeeld geschiedkundige 

bijdragen in Biekorf. Hier thuis, met vader Adolf nooit ver weg, kreeg 

de veelzijdige aanleg van Karel een uitgelezen voedingsbodem én 

debuut voor zowel zelfstudie als het schrijven over geschiedenis, 

kruidenkennis, maar ook over volksaard en taalbezieling. Naar het 

voorbeeld van zijn vader Adolf en diens bijzondere vriend Gezelle 

dichtte ook Karel steevast bij belangrijke familie aangelegenheden. 

- Eens de universitaire studies achter de rug, zette elke generatie de 

apotheek Den Cleynen Thems verder. Elke apotheker De Wolf 

groeide er op en bracht er zijn eigen gezin in groot, met dezelfde 

apothekersernst, om bv. na sluitingsuur toch nog open te doen, met 

huiselijke geplogenheden en de eigen huisknecht. Er werd vergaderd 

in datzelfde salon, de bibliotheek kamer. Er werd gestudeerd, 

plannen uitgewerkt, nota's genomen. En op de achtergrond was die 

vaste waarde en garantie voor geordende stabiele gezinsvreugde en 

-warmte, `moeder de vrouw', elke generatie weer aanwezig. Of zoals 

het Franse spreekwoord het verwoordt: 'Là ou il y a du bonheur, il y 

a une mère qui se dévoue' (Daar waar vreugde heerst ontfermt zich 

een moeder). 

- Adolf was een bescheiden man, niet uit op complimenten of eer. Als apotheker was hij begeesterd van wat 

hij te doen had, maar als mens van wat hij tevens kon betekenen voor zovelen, zomaar. Karel was ook zo. 
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- Zoals hoger vermeld, was Adolf, van in de rethorika, de `pupil' van Guido Gezelle. Daardoor groeide bij Adolf 

het besef van de schoonheid en de haast sacrale waarde van de natuur en van de eigen taal. Ook hier gaat 

Karel verder in de voetsporen van zijn vader en komt onverkort op, samen met zijn broer Lodewijk, voor 

diezelfde schoonheid én waarde van de eigen volk-en-taal identiteit van de Bruggeling. Van over de toog 

luisterde Karel, nam nota en leefde zich helemaal in en genoot van hun manier van klap en achterklap, of over 

wat scheef ging deze week. Zo komt het dat hij, onder andere, als vanzelf `Brugsch Volk' en `Hier weerom 

Brugsch Volk' en als eerste een Brugs woordenboek schreef. 

- Adolf was een gedreven initiatiefnemer, zowel op persoonlijk literair vlak met diverse publicaties in Biekorf, 

waarvan hij medeoprichter én de `geldpilaar' was, als op zakelijk vlak als `dischmeester'. Hij was zes jaar lang 

de bezieler én crowdfunder voor de oprichting van een werkelijk praalgraf voor zijn grote Vriend Guido Gezelle 

op het stedelijk kerkhof van Brugge. Al die tijd werd door zijn toedoen Gezelle in een graf van de familie De 

Wolf te ruste gelegd. 

Alle De Wolfs waren ondernemend. 

Karel laat zich kennen als een even gedreven initiatiefnemer, en verlegt wéér grenzen: 

- 1901-93: Hij zetelt in de Raad van de Brugse humaniora studenten. 

- 1906-07: Praeses Leuvense Hoogstudentenvereniging Moeder Brugsche. 

- 1931: Hij richt zijn eigen Vlaamse Brugse Apothekersvereniging op. 

- 1936: Medestichter en eerste Hoofdman van de Bond der West-Vlaamse Folkloristen. 

- 1937: Staat aan het roer van de folkloristische tentoonstelling te Brugge. 

- 1937: Medestichter van het foikioremuseum. 

- 1945: Hij sluit aan bij de `Burgerwacht' ondanks het gezinstrauma toen hij in 1940 door de Duitsers voor de 

ogen van allen uit de woonkamer werd gehaald en geblinddoekt weggevoerd. 

Slotbeschouwing. 

Bevoorrecht door deze afkomst, met van kindsbeen af sterke persoonlijkheden rondom hem, ontwikkelden 

zich al vroeg ook in Karel die twee pijlers die het geslacht De Wolf blijvend kenmerken: het katholiek- 

intellectueel-menselijke en de cultuur-rijke. Ze waren deel van het dagelijks leven in het gezin, de apotheek, 

de liefde voor de Vlaams-Brugse mens, taal en ziel. Logisch dus dat de persoon van Karel eveneens op deze 

pijlers stoelde. Hij was er gewoonweg in opgegroeid en ook hij raakte aangesprokenen, geboeid door 'de' 

mens, zowel de `gewone' als de `meer gestudeerde'. Derhalve kende hij hen goed, want hij begreep ze en kon 

ze dan ook gevat beschrijven, in zijn eigen sappige stijl. Door intimi hierin gestimuleerd `verklapte' hij in al zijn 

expressievormen eigenlijk ook `wie' hij was. 

Het was dus niet toevallig dat Karel zo was. Hij beleefde wie hij was, ontplooide wat `in hem zat' en het 

verleggen van zijn grenzen kwam naderhand als logisch gevolg, `als vanzelf'. Het juiste begrip over de persoon 

van Karel De Wolf hangt bijgevolg in grote mate af van het goed inzicht in zijn tijdsgeest, familie afkomst en 

'entourage', met als boegbeeld zijn vader Adolf De Wolf. Adolf was de grondlegger van de Vlaams-Brugse taal- 

en volksaard minnende identiteit van de De Wolfs. Een onderbelichte figuur hierbij. 

Het is evident dat al het voorgaande diezelfde ingrijpende impact heeft gehad op de broers van Karel De Wolf, 

Jules en Jozef en vooral ook op diens oudste broer, Lodewijk De Wolf, vurig pleitbezorger voor dat respect voor 

de Vlaams-Brugse volksaard en taal. 

De auteur is bereikbaar op  Im.verbeke@gmail.com 	 Copyright Louis Verbeke 
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