
aandenken aan 

mevrouw 

Louise JANVIER 
echtgenote van Frans Luyten 

geboren in Hemiksem op 22 augustus 1918 en 
overleden in het Akademisch Ziekenhuis van 

Antwerpen (Edegem) op 20 april 1982. 

Wij danken alle mensen die ons in deze moe?- 
lijke dagen gesterkt hebben op welke wijze 
ook. 

De families JANVIER en LUYTEN.  

L iefste Moe, 

Jouw leven samenvatten valt ons echt niet 
moeilijk : het was een leven in dienst van 
do anderen. 

Je wijdde al je krachten aan de opvoeding 
van je vier zoons en zette je, vrijwillig en 
belangeloos, heel vele jaren in voor de 
jeugdbeweging, het jeugdhuis en de jeugd-
muziekschool in de buurt. 

We hebben altijd je interesse voor iedereen 
en alles bewonderd (onze studies, ons werk, 

). Voor velen, vaak jonge mensen, was je 
een thuishaven. Je had steeds tijd voor echt 
persoonlijk contact. Met liefde en enthou-
siasme heb jij je bekommerd om Bart, je 
eerste kleinkind. Hij nam een bijzondere 
plaats in in je leven. 

Je hele leven heb je zelf aan je vorming ge-
werkt. Cultuur, muziek en literatuur gaven 
je een rijke, veelzijdige kijk op het leven. 

Langdurige lichamelijke zorgen beperkten je 
mogelijkheden, maar tot op het laatste mo-
ment droeg je je persoonlijk leed en bleef 
je bekommerd om anderen. 

Velen zullen je steeds dankbaar blijven voor 
je voorbeeld. Dank voor alles. Je was een 
echte moeder voor iedereen, maar vooral 
voor ons. 

Va, Dirk, Mark, Peter, Luc. 
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