
Geboren te Austin (Texas, U.S.A.) op 17 september 1915
en onverwacht overleden te Kapellen in de St.-Jozetkliniek op 21 december 1995.

Ere-studieprefect van liet Koninklijk Atheneum van Leopoldstad (Kinshasa)
en van de Belgische Scholen van Kinshasa en Kigali.

Bezield, enthousiast en sociaal bewogen promotor van het Esperanto ideaal.

en van de verspreiding van de Nederlandse taal en cultuur over de wereld.

SINJORO

Edward Symoens
edzo de sinjori no

Paula Meuris

Naskiĝis en Austin-Texas (U.S.A.) la 17an de Septembro 1915
kaj subite mortis en Kapellen, en la Sta Jozefo hospitalo la 21an de Decembro 1995.

Honora lernejestro de la Reĝa Ateneo de Leopoldstad (Kinshasa)
kaj de la Belgaj lernejoj en Kinshasa kaj Kigali.

Plen anima entuziasma kaj socie engaĝita promocianto de la Esperantomovado
kaj de la disvastigo de la Nederlandaj lingvo kaj kulturo tra la mondo.

Bomen sterven staande

DE HEER

Edward Symoens
echtgenoot van mevrouw

Paula Meuris

Dit melden U met droefheid :

Paula Meuris
zijn echtgenote;

t Jan Symoens en Mieke Hollaert
Peter, Tom en Valerie, Wim, Ineke

Leen Symoens en José Degand
Liesbeth en Marc en Celine, Ingrid en Bruno, Eric, Karin, Martine

Hilde Symoens en Leo De Ridder
Koen, Dirk en Karin, Veerle

Griet Symoens en Richard Wagner
Marianne en Thierry, Ken en Inge, Kris

t Walter Symoens
Anne-Mieke Symoens en Robert Gaillard

Sam
Min Symoens en Jan Nuijens

Joris, Pieter, Marieke
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;

t Louis en Marguerite Symoens - Kino
John en Bea Symoens - Van Den Driessche

kinderen en kleinkinderen;
Walter en Wiske Pottillius - Meuris

kinderen en kleinkinderen;
t Jules en Lieve Meuris - D' Hertog

en kinderen
zijn broers, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten;

De families Symoens, Meuris, Locher en Voeten.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige Eucharistieviering bij te wonen,
voorgegaan door Pater Bollen, Scheutist, op vrijdag 29 december 1995 te 11
uur in de parochiekerk van St.- Jozef te Heide-Kalmthout, waarna de begrafenis in
familiegrond op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.30 uur.

Gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum L. Hofmans, Kapellensteenweg 207 te
Kalmthout, zaterdag, zondag en maandag van 14 tot 15 uur.

Ter zijner nagedachtenis liever een gift voor
Flandra Esperanto-Ligo v.z.w. 000  - 0265338 - 43

Wees hem indachtig in uw gebed.

Adres rouwbeklag: Putsesteenweg 151, 2920 Kalmthout

Bekr. dnikk. L. I lofmans - Menens nv. Kalmthout Tel. 03 / 666.77.77 - 669.62.66 -314.35.84
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